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Beste ouders, leden en Chirovrienden,

Hier zijn we dan, de laatste stencil van dit chirojaar. Maar dat betekent dan ook wel dat het moment is
aangekomen waar we allemaal al zo lang naar uitgekeken hebben, CHIROKAMP! De leidingsploeg is al
volop bezig met de kampvoorbereidingen om er wederom een megaleuk, gigantisch en fantastisch
kamp van te maken.

Om alles vlot te laten verlopen hieronder nog eens alle info op een rijtje:

Agenda:
5 augustus: Afspraak om 10u aan het gemeentehuis (H. Folletlaan) voor het vertrek met de bus.
Aspiranten, Kerels en Tipa’s gaan met de fiets, zie afdelingsstencil.
Gelieve de naam op de bagage, bedjes, slaapzakken en rugzakjes te vermelden. Uiteraard mag
op de bus nog wat handbagage meegenomen worden met daarin zeker een lunchpakket voor ’s
middags. We vertrekken natuurlijk in uniform!

Voor de ouders van wie de leden met de fiets gaan: gelieve de bagage van uw kind naar het
vertrek van de bus te brengen. Voor de Aspiranten & Tipa’s (die meegaan op voorpost) moet de
bagage met de camion mee, deze wordt op 31 juli ingeladen.

10 augustus: De pipo jongens en meisjes gaan terug naar huis. Zij zullen nog middageten op het
terrein voordat ze vertrekken met de bus. Het vertrek is voorzien om 14u en we zouden dus
aankomen rond 16u. Dit kan echter afwijken, houd dus zeker de facebookpagina of de
whatsappgroepjes in het oog!

15 augustus: Einde kamp. Jullie krijgen de kans om het kampterrein eens te bezoeken. Er zullen
bordjes van Chiro Wemmel ophangen om u de weg te wijzen. Iedereen is welkom vanaf 11u30.
Het zal ook mogelijk zijn ter plaatse iets te eten. Hiervoor vullen jullie het google form in dat nog
op onze socials zal verspreid worden, zodat wij genoeg kunnen voorzien.

Voor de bereikbaarheid en locatie van het kampterrein:
niet in de Rue Auxiliaire. Het is een beetje verder dan “Rue de Fagnolle 2”.
Jullie zullen moeten parkeren VOOR de kerk op een plaats in het dorpje, maar er zal op dat
moment wel leiding aanwezig zijn om dat wat te sturen.

20 augustus: De leiding is al een dag eerder (19e) teruggekeerd om aanwezig te zijn op het
Jaarmarktfestival. Wij zullen uitgeput zijn van 19 dagen lang alles te geven en kunnen dan ook
alle krachten gebruiken om de camion leeg te maken.
Wij zullen dus de camion uitladen op dinsdag 20 augustus vanaf 15u. Alle helpende handen zijn
meer dan welkom!



Andere nuttige informatie:
Inschrijven: De inschrijvingen zijn intussen al achter de rug. We willen nog een laatste reminder
geven om de betaling in orde te brengen. U kan dit storten op BE80 7341 8829 3577 met de
vermelding van de naam en afdeling van het kind. Voor de pipo’s bedraagt dit 110 euro, voor de
andere leden 175 euro.
Noodnummer: Op kamp hebben vele leiding hun gsm niet bij de hand. U kan in geval van nood
(en ook enkel dan) hoofdleider Casper bellen op het nummer 0494 /76.78.55.

Het adres: Indien u graag een briefje schrijft:
Marie Jottrand
t.a.v Chiro Wemmel (ZEER belangrijk omdat er hier meerdere jeugdbewegingen post
krijgen)
Rue auxiliaire 4
5670 Dourbes VIROINVAL
(Naam van het kind)

!!! Voor ouders, familie en anderen die graag een kaartje sturen: De boerin heeft ons
gewaarschuwd dat de post al jaren zeer laat toekomt. Ze raadt dus aan de brieven tijdig te
versturen en best niet meer na dag 5 omdat ze ons anders niet meer zullen bereiken.
Op kamp zelf hebben we chirokaartjes voor 0,50 euro en postzegels voor 2 euro die de leden
kunnen kopen.

Checklists
Checklist 1:
Wat neem ik mee op kamp?

- Veldbed/luchtmatras met pomp
- Slaapzak + extra deken (het kan ’s nachts erg afkoelen)
- Hoofdkussen
- Pyjama
- Knuffel
- Zaklamp met batterijen
- Ondergoed en Kousen
- Tshirts (lange en korte mouwen), truien
- Shorts en lange broeken, trainingsbroek
- Eventueel een kapstok om uniform aan te hangen
- Schoenen: laarzen, watersandalen, stapschoenen, sportschoenen
- Regenjas
- Zwemgerief (badpak/bikini/zwemshort, zwembril en badmuts)
- Handdoeken + washandje
- Toiletzak: (biologisch afbreekbare) zeep, shampoo, tandenborstel, tandpasta, bekertje,
borstel, zonnecreme, elastiekjes voor haar,
- Pet/hoofddeksel
- Drinkbus
- Zak voor vuile was
- Wasspelden
- Omslagen met adressen zodat je kaartje kan sturen
- Indien nodig: brillendoos
- Eventueel extra verkleedkleren, zie afdelingsstencil



- Oude keukenhanddoek (elke groep doet eigen afwas)
Wat neem ik niet mee?

- Waardevolle voorwerpen (gsm, fototoestel,…).
- Drugs
- Alcohol
Geen GSM meenemen op chirokamp: enkel oudere groepen (vanaf kerels) kunnen dat in
overleg doen met hun leiding. Dit is dan op eigen risico.

Snoep mag, maar wordt afgenomen en verdeeld over de hele groep

Checklist 2: wat neem ik mee bij het vertrek?
- (Kids-)ID (of een kopie in een enveloppe met daarop de naam van het kind)
- Indien nodig: medicatie. Gelieve een papier mee te geven met daarop de nodige uitleg
en/of de leiding aan te spreken.
- Rugzak met lunchpakket voor ’s middags
- Uniform (behalve voor pipo’s)

Indien er nog vragen zijn, aarzel niet ons te contacteren! Wij beginnen alvast te duimen voor mooi weer
en kijken uit naar augustus.

Tot dan!

Veel groetjes van de leidingsploeg







Belangrijk!
Vergeet niet te trooperen! Door online en via trooper te
bestellen kan jij zonder iets te verliezen een centje aan

onze chiro schenken!

Dit zijn enkele shops waarmee je via trooper geld in het
laatje brengt voor Chiro Wemmel!

En er zijn er nog veel meer! Check zeker de site.

Vergeet je steeds te trooperen? Installeer de trooperbot
op je computer. Deze geeft aan wanneer je een website

zit waar je kan trooperen.

Meer info: www.trooper.be

http://www.trooper.be


Ook dit jaar sparen we weer voor gratis pasta, melk en
fruitsap voor op kamp, en daarvoor hebben we jullie hulp

nodig!
Dit door veel melk en fruitsap te drinken en pasta te eten
en de flapjes en barcodes aan je leiding af te geven op

zondag, dankjewel!



Boris Godu Pipo meisjes boris.godu@gmail.com
0460 35 01 85

Rosa Ceuleers Pipo meisjes rosa.ceuleers@gmail.com
0474 29 26 38

Sieg De Mulder Touzani Pipo meisjes sieg.demulder@gmail.com
0476 61 83 72

Arthur Ceuleers Pipo jongens arthur.ceuleers@gmail.com
0472 01 88 50

Milan Haentjes Pipo jongens haentjes.milan@hotmail.com
0473 25 12 92

Eloïse Claeys Pipo jongens eloiseclaeys1@hotmail.com
0474 56 17 11

Line Lafère Speelclub meisjes line.lafere@gmail.com
0494 05 03 58

Lorien Adriaensens Speelclub meisjes lorien.adriaensens@gmail.com
0498 41 93 32

Siglien de Schrijver Kwiks siglien.deschrijver@hotmail.com
0498 43 49 37

Grimm De Mulder Touzani Kwiks grimmdemulder@live.be
0495 29 14 61

Yana Vereertbrugghen Kwiks vereertbrugghenyana@gmail.com
0471 86 81 01

Thor Godu Rakkers thor.godu@gmail.com
0474 25 62 41

Stan Moreau Rakkers stan.elias.moreau@gmail.com
0477 55 99 24

Floor Dedeurwaerder Rakkers floor.dedeurwaerder@gmail.com
0468 48 58 96

Isaac Schamp Toppers isaac.schamp@gmail.com
0470 43 05 51

Raf De Mulder Touzani Toppers rafdemulder@gmail.com
0471 49 30 77

Geike De Backer Toppers geike.debacker@gmail.com
0468 58 73 83

Aurore Huygens Toppers Aurore.huygens@icloud.com
0485 29 42 04

Kate Van Huyssteen Tipies Kate.v.huyssteen@gmail.com
0479810090

Kiéran Bruyndonkcx Tipies Kieran.bruyndonckx@gmail.com
0471314436

Casper Vereertbrugghen Kerels vereertbrugghen0casper@gmail.com
0494 76 78 55

Cas Vanden Broeck Kerels casvandenbroeck@hotmail.com
0492 04 01 22

Jack Thyssens Kerels jack.thyssens@icloud.com
0471 85 34 96

Ellen Adriaensens Tipa’s adriaensens.ellen@gmail.com
0491 89 41 42

Mira Dedeurwaerder Tipa’s dedeurwaerdermira@gmail.com
0468 27 67 78

Tibo Philippin
Aspiranten tibo.philippin@gmail.com

0476 90 27 27

Jerome Moreau Aspiranten jerome.moreau.2002@gmail.com
0492 85 60 21

Ernst Caeymaex Aspiranten ernst.caeymaex@hotmail.com
0477 78 18 42

mailto:geike.debacker@gmail.com


Pipo meisjes

Dag allerleukste pipo meisjes,

Wat hebben we weer veel plezier beleefd in de maand juni! De eerste zondag van de

maand zijn we ons gaan verfrissen in het zwembad van Dendermonde met de

leukste glijbaan en de coolste wildwaterbaan. De week nadien

hebben we verschillende spelletjes gespeeld met de hele chiro,

waar we ons goed hebben kunnen vertegenwoordigen. De

zondag erna zijn we samen gaan picknicken. Ondanks het

slechte weer hebben we het toch gezellig kunnen maken en

hebben we natuurlijk een ijsje gegeten. De week daarna

hebben we al jullie favoriete spelletjes gespeeld, waarbij

Weerwolven, Kiekeboe en het A-spel natuuuuurlijk niet konden

ontbreken. De laatste zondag van de maand zijn we met

iedereen naar De Nekker geweest. Ook daar hebben we ons

weer goed geamuseerd in het water en bij de leuke speeltuinen.

Zo, dit was het dan voor de maand juni. Want nu komt het allerallerleukste, waar wij

en hopelijk jullie ook al een heel jaar naar uitkijken: CHIROKAMP!!

Zoals jullie waarschijnlijk nu wel al weten, gaan wij dit jaar op kamp naar Dourbes.

Jullie worden op maandag 5 augustus verwacht om 10u aan het gemeentehuis

(dezelfde vertrekplaats als weekend en daguitstap). Vergeet zeker je lunchpakket en

kids-ID niet! Ook als je medicatie neemt, geef je die best af voor het vertrek aan de

leiding, met de nodige uitleg.

Zaterdag 10 augustus zit het kamp erop voor de pipo’s en worden ze met de bus

teruggebracht naar Wemmel (opnieuw aan het gemeentehuis). Dit zal rond 15u30 -

16u zijn, we houden jullie de dag zelf zeker op de hoogte via de whatsappgroep.



In ‘Den Algemene’ (vooraan in dit boekje) vind je een overzichtje met wat je zeker

allemaal in je valies moet stoppen.

Voor onze groep vragen we nog om volgende dingen extra mee te nemen

(staat niet in Den Algemene)

- Kerstoutfit (jaja je leest het goed, we zijn er vroeg bij dit jaar🙂)

- Cowboy Outfit

Je hoeft zeker geen verkleedkleren te kopen, moest je niet vinden, kan je altijd eens

rondvragen bij anderen.

Hier nog wat van onze beste tips;

- Noteer de naam in al de spullen, zodat er zo weinig mogelijk verloren gaat

- Maak de valies samen met je kind, zodat ze weet waar ze alles kan

terugvinden. Probeer te beperken, we zijn tenslotte maar 5 daagjes weg🙂
- Maak zakjes per dag met een volledige outfit in, zodat hun valies wat ordelijk

blijft

- Maak op voorhand enveloppen klaar met adres en postzegel, zodat de meisjes

weten naar wie ze een kaartje kunnen sturen.

- Het is altijd leuk om een kaartje toegestuurd te krijgen op kamp, verstuur deze

zeker op tijd (sommige ouders doen dit zelf al voor het vertrek) zodat het

zeker tijdig aankomt. (exacte adres staat ook in den algemene)

- Een boekje/strip voor tijdens de busrit of siësta mag zeker ook mee

- Laarzen zijn een must als het slecht weer zou zijn, wij hopen natuurlijk van

niet☀☀☀
- Snoep mag mee, maar wordt verdeeld over de hele groep

- Elektronica laten we uiteraard thuis

Aarzel niet om ons te contacteren indien er nog vragen zijn, groot of klein.

Wij kunnen al niet meer wachten tot 5 augustus.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sidgie, Bobo en Rosie



Pipo jongens
Hellooooooooo Super Stoere Pipo jongens!
Als jullie dit boekje lezen hebben jullie waarschijnlijk besloten om mee te gaan op kamp,
als je nog twijfelt, dan hopen wij dat dit zeker zal overtuigen.
We hebben heel het jaar gezien dat jullie allemaal echte chiro boys zijn!
Nu komt het moment waar jullie allemaal heel lang op hebben moeten wachten… Het
grote chirokamp!!!!!
Omdat het voor velen de eerste keer is dat ze meegaan op kamp, hebben wij hieronder
een klein lijstje gemaakt met wat spullen die jullie zeker niet mogen vergeten.
De algemene lijst en ook nog eens een overzicht van alle belangrijke info over vertrek en
uren, vinden jullie vooraan in dit boekje bij “De Algemene”.

- Een veldbed!
Wij hebben liever veldbedden dan luchtmatrassen, de reden is dan dat hun bagage
onder het bed geschoven kan worden om plaats te besparen en op een veldbed zit
je nog eens hoog en droog.

- Een slaapzak!
Deze is natuurlijk om 's avonds en 's nachts lekker warm te hebben!

- Lievelingsknuffel!
Neem er geen 10 mee, te veel kans dat je er misschien eentje gaat verliezen.

- Verkleedkleren!
Elk jaar is er een groot kampthema waar alle groepen zich in mogen verkleden. Dit
jaar mogen jullie je verkleden als cowboys!
Ook voor onze eigen groep hebben we een thema voorzien.
Jullie mogen je allemaal verkleden in het thema Ruimte! Denk maar aan Aliens of
Astronauten … (zeker niet verplicht voelen om nieuwe dingen hiervoor te kopen.
Wees creatief of vraag eens na bij familie of vrienden)

- Snoepjes!
Je mag altijd snoepjes meenemen maar de regel bij ons is wel dat alle snoepjes in
het begin verzameld worden en worden doorheen het kamp uitgedeeld aan heel de
groep.

- Vuile kleren!
Geef zeker niet de beste kleren mee aan de kinderen, wij spelen veel buiten en in
de bossen. Ze kunnen al eens vuil worden.

- Toiletgerief!
Denk maar aan tandenborstel, tandpasta, washandje, handdoeken, zeep om ons
toch eens te wassen, ...

- Schoenen!
Geef zeker een extra paar schoenen mee voor het geval deze nat zouden zijn.
Laarzen zijn super handig voor in de ochtend. (dan kan het gras al eens goed nat
zijn) ook watersandalen of crocs zijn gemakkelijk voor in de beek/rivier.

- Keukenhanddoek!
Elke groep moet na het eten zijn eigen afwas doen. Geef zeker niet de beste en
mooiste handdoek mee want het is de bedoeling dat deze daarna op de chiro blijft.



- Zak voor de vuile was!
Dit is gemakkelijk zodat de jongens goed kunnen onderscheiden wat ze al hebben
aangehad en wat niet.

- Zwemgerief!
Een zwembroek, zwembandjes indien nodig,...

- Enveloppen met de juiste adressen en eventueel postzegels!
We maken de eerste dagen zeker ook tijd op kamp om een briefje thuis te
schrijven. Je kan op kamp zelf ook brieven of postzegels kopen maar het is vaak
gemakkelijker om al op voorhand enveloppen te voorzien met de adressen op.
(Ook jullie mogen gerust een briefje schrijven naar de kinderen, dit kan op het adres
dat in den algemene te vinden is met naam en groep van het kind erop!)

Zo, Ik denk dat we zo een beetje alles wat echt belangrijk is en zeker niet mogen vergeten,
hebben afgestreept. De rest staat dus allemaal vooraan in “De Algemene”, Dat zijn nog
kleine dingen als - pyjama, zaklamp,... -

Hieronder vinden jullie nog enkele tips om het voor de jongens nog gemakkelijker te
maken op kamp!

Tip1: Maak de valies samen met uw kind, zo weet hij ook al een waar hij alles kan vinden.
Tip2: Het is altijd gemakkelijk om zakjes te maken met daarin de kleren per dag, zo weten
ze gemakkelijk wat aandoen en dit kan vooral heel wat zoekwerk en traantjes besparen in
de ochtend.
Tip3: Schrijf overal de naam van uw zoon in de kleren en op de spullen. Zo kan er weinig
discussie zijn over wat van wie is.
Tip4: Maak de valies niet al te groot! De jongens zijn minder dan een weekje weg en
moeten vooral zelf hun valies van de bus naar de tent sleuren. (met een helpende hand
natuurlijk)

Het vertrek!
Maandag 5 augustus wordt er afgesproken aan het gemeentehuis van Wemmel om 10u.
Vertrekken doen we stipt om 10u30! Daar zal dan ook een remorque zijn voor alle bagage.
Voor vertrek nemen de kinderen een rugzakje mee met daarin een lunchpakket voor in de
middag en een drinkbus die ze dan ook op kamp kunnen gebruiken. (eventueel een strip
om te kunnen lezen in de bus)
De Kids-id mogen jullie zeker niet vergeten! Geef deze voor vertrek aan de leiding die
aanwezig is. Deze zal goed bewaard worden door de leiding!

Indien het kind medicatie moet nemen en de leiding hiervan op de hoogte moet gebracht
worden. Zeg dit zeker ook nog voor vertrek. Als het kind zelf weet hoe en wat het moet
nemen mag het gerust in de valies meegegeven worden. Indien jullie wensen dat de
leiding erop toeziet dat dit wordt ingenomen, geef je dit het beste af bij vertrek in een
plastiek zakje met de naam van het kind op.

De thuiskomst!



Op zaterdag 10 augustus keren de jongens samen met de pipo meisjes terug naar
Wemmel. Dit gebeurt ook met de bus. De exacte uren weten wij niet maar we houden jullie
ten alle tijden op de hoogte via whatsapp & facebook.

Als laatste willen wij jullie er nog aan herinneren het inschrijvingsgeld voor kamp zeker niet
vergeten te betalen. Zo is het voor ons ook heel gemakkelijk en kunnen we problemen bij
het vertrek voorkomen.

Voor extra vragen mogen jullie ons altijd bellen of een berichtje sturen, wij proberen dan
ook zo snel mogelijk te antwoorden op al jullie vragen.
Tijdens het kamp gaan jullie niet veel van ons horen. Wij leven onder het motto: Geen
nieuws is Goed nieuws!

Zizo, een hele boterham aan informatie, maar wij hopen hiermee de meeste miserie met
de eerste keer kamp te vermijden/verhelpen.
Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als wij en kijken jullie er even hard naar uit!

Jullie aller aller allerliefste pipo leiding!
Eloise (0474 56 17 11)
Arthur (0472 01 88 50)
Milan (0473 25 12 92)



Speelclub meisjes

Hey allerliefste speelclub girlies!!! Het is tijd
voor de leuktste 10 dagen van het hele jaar
CHIROKAMP!! Maar voor we daarover
beginnen is het eerst tijd om eens terug te
blikken op de maand juni. In juni hebben jullie
Lorien niet zo veel gezien door haar examens.
We zijn samen gezellig gaan zwemmen en
wauw jullie zijn echte waterratten! De week
erna hebben we met heel de chiro samen
spelletjes gespeeld, ook deze zondag hebben we aan de andere groepen
laten zien hoe sterk de speelclub meisjes wel niet zijn. De derde week van
juni was het tijd voor onze jaarlijkse picknick, ook dit was super gezellig! De
voorlaatste vergadering hebben we waterspelletjes gespeeld en de fontein op
de markt onveilig gemaakt! En dan was het tijd voor de daguitstaaaap, in de
Nekker hebben we ons goed geamuseerd in en uit het water, het niet zo
goede weer hield ons niet tegen! Maar nu is het tijd voor het enige echte
CHIROKAMP!!! Voor velen hun eerste keer 10 dagen🤩

Voor de algemene informatie over kamp kan je terecht in den algemene, ook
alles wat je moet bijhebben bij vertrek en voor de rest van het kamp vind je in
den algemene. Specifiek voor onze groep zijn er een paar dingen die ook
mee moeten. Koop hiervoor zeker geen nieuwe dingen, vraag eens rond en
wees creatief!

● Cowboy kledij
● roze outfit
● Outfit met rood, strepen, versleten, bruin, zwart, wit hemd..
● snoep mag je meenemen
● je goed humeur ;))

Wij hebben er al suuuuuper veel zin in en willen er samen met jullie een
super kamp van maken!

Tot op kamp XXXXXXX jullie leiding
Line en Lorien

PS: schrijf misschien best in jullie uniform jullie naam, zo kan je deze zeker
niet kwijt geraken



Dag Kwikkies! Het is zo ver, de beste, aller beste tijd van het jaar
is daar!! En we trekken daar samen naartoe!! We gaan op kamp
en dat is voor jullie niet meer de eerste keer. Veel spelletjes, veel
plezier, lekker eten, veel lachen zijn allemaal verzekerd! Enkel op
goed weer moeten we nu nog hopen en een gsm loos kamp, want
die toestelletjes laten we ook dit kamp thuis, die hebben we niet

nodig. Vanvoor in het boekje staat nog een hele lijst van wat je nog zeker mee moet
hebben, maar speciaal voor onze groep nemen we allemaal verkleedkledij mee
waarmee je kan meespelen in de Peaky Blinders serie en leef jullie uit want het zijn
echte gangsters! Zoek de serie zeker eens op voor inspiratie. Voor het grote
kampthema moeten jullie een cowboy out�t meedoen.

Denk eraan dat je bij vertrek je volledig uniform aanhebt! Vergeet ook zeker je
identiteitskaart niet (maar misschien best niet aan Grimm afgeven want dat draait
niet altijd even goed uit). Als je medicatie moet meenemen, dan ;vragen wij dat de
mama en/of papa een papiertje meegeven met de uitleg hierover

Wij zitten alvast vol ongeduld te wachten op het prachtige kamp met jullie dat er
aan zit te komen!!

Super veel zomerse en ongeduldige groetjes van jullie super mega top leiding!!
Siglien, Yana en Grimm XOXOXO



Rakkers

Ciao amici, come va?

Op deze manier zouden maffiosen elkaar begroeten.
Als jullie de hint nog steeds niet door zouden hebben.
Het rakker kampthema van dit jaar is **trommelgeroffel🥁🥁** MAFFIAA!!!!

In “den Algemene” staat alle belangrijke info en een lijstje met hoofdzakelijke
dingen die je moet meenemen op kamp.

Let goed op want nu komen alle dingen die specifiek de rakkers moeten
meenemen:

1. Maffia kledij
2. Inclusief attributen van een maffia(bv. een geweer , fake geld,

snor…)!!
3. Boxer outfit (bv een box - short, als je bokshandschoenen zou

hebben => zeker meenemen)
4. Cowboyoutfit

Zo, dit was alle praktische informatie ivm met het chirokamp. Hopelijk kijken
jullie evenveel uit naar het chirokamp als wij dat doen en mogen wij jullie
massaal met een italiaans accent verwachten op 5 augustus.

Toje , Stoje en Floje



Toppers

Beste toppers,
Een euforisch gevoel stroomt door jullie lichaampjes wanneer jullie deze

stencil lezen want EINDELIJK is het vakantie en zit het kamp eraan te

komen.

Speciaal voor jullie werd de eerste zin van de stencil in Comic Sans

geschreven omdat we het er natuurlijk unaniem over eens zijn dat dit
lettertype het pareltje van alle lettertypes is. Maar genoeg over Comic Sans,
terug naar de inhoud van de eerste zin.

5 augustus vertrekken wij op kamp, jullie worden dus om 10u ‘s ochtends
aan het mooiste gemeentehuis van het land verwacht.
Jullie gaan al een paar jaar mee en hebben dus al een idee over wat jullie
moeten meenemen, toch willen we jullie verwijzen naar de 2de (en Isaacs
favoriete) pagina van het boekje: Den Algemene. Met een beetje geluk
geschreven door Casper (leider kerels & substituut-hoofdleider) en dan
kunnen we nog hopen dat er een grappig mopje in staat. Wat daar niet op de

lijst staat, maar wat jullie WEL moeten meenemen, is
een cowboy outfit. Trek jullie laarzen en Indiana
Jones-hoeden al maar aan!
Over ons eigen kampthema kunnen we jullie wel het
een en het ander vertellen: wij vragen jullie
verkleedkledij mee te nemen
met als thema ‘Kamping
Kitsch’ of 'Marginaal'. Denk
aan Johnny en Marina, kitsch,
panterprints, gabbers… (denk

dat je naar het festival ‘Kamping Kitsch' gaat.)
(google het eens)

Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als wij!
We twijfelen er ook niet aan dat jullie moeite zullen hebben met de
verkleedkledij… lol
Tot snel!!!!

Gekk� Geik�, Agressieve Aurore, Illustere Isaac & Relaxte Raf



Tipis

Dag allerliefste tipietjes! Hopelijk zijn al jullie examens goed gegaan en zijn
jullie goed aan de vakantie begonnen! Dit is de allerlaatste stencil van het
Chirojaar. Het is eindelijk zo ver,… kamp!! We hebben heel wat fun gehad het
voorbije chirojaar, van weekends naar leefweekends tot de gewone
chirozondagen. Maar het is eindelijk tijd om naar het toppunt van het jaar uit
te kijken!

wat valt er te verwachten, wat valt er mee te nemen…

Voor alle praktische zaken kan je naar de algemene. Hierin staan alle basic
spullen die je niet vergeten mag.

extra zaken die je niet mag vergeten:

- Cowboy outfit

- Boeren outfit

- Trouwkleren

- Casino outfit

- Bandieten/gangster outfit

- Wat je nog mag meenemen zijn

zaken om de tent te upgraden of

te versieren dus doe maar gek!

- snoep mag mee maar wordt aan

de leiding gegeven op de eerste

dag ;)

Jullie worden op 5 augustus verwacht om 10:00 aan het gemeentehuis te Wemmel.

In volledig uniform uiteraard! hopelijk zien we jullie allemaal terug tegen dan xij

kijken er super hard naar uit!

Geniet van jullie vakantie en tot binnenkort tipiessss!!!

Groetjes van Keke en Katie xoxo



Kerels
Heren en heren,

Hier is ie dan, de laatste stencil van dit jaar. Maar niet getreurd, want dit wil zeggen
dat ons kamp voor de deur staat.

Jullie krijgen de eer om met het stalen ros op kamp te gaan. Zorg er dan ook voor
dat deze helemaal in orde is bij vertrek!! We vertrekken in volledig uniform en
vergeet zeker je helm en fluohesje niet aan te doen. (fietsbroek kan handig zijn)
Neem genoeg eten en drinken mee voor onderweg.
Zet alvast jullie wekker want we spreken 5 augustus af om 6u30 op de chiro.
Dus korte checklist bij vertrek:

- Helm!!
- Water/drank + wat eetbare energie
- Fiets volledig in orde
- Extra binnenband altijd handig

Om niets te vergeten raden we zeker aan den befaamde ‘algemene’ door te
nemen. Maar we zouden onszelf niet zijn als we hier niet nog een mooi lijstje
zouden opsommen met de belangrijkste spullekes voor in de valies.

- Volledig uniform, anders gaat er veel gepompt moeten worden
- Veldbed en slaapzak, en een knuffeltje
- Identiteitskaart en misschien een centje van de bomma/bompa
- Een stoeltje voor ‘s avonds aan jullie vuurtje
- Een trekrugzak voor 2-daagse
- Genoeg kleren, schoenen, …
- Zaklamp / Petzl
- Zwemgerief
- Verkleedkleren (volledig is dus echt all-in, hoe meer hoe beter)

- Cowboy outfit: Voor iedereen
- Volledig rode outfit: Klaas en Robbe
- Volledig gele outfit: Servaas en Ben
- Volledig groene outfit: Aron en Sam
- Volledig blauwe outfit:Lou en Dario

Dan sluiten we het hierbij af. Amuseer jullie alvast tijdens de vakantie en dan zien
we jullie spoedig op de chiro verschijnen.
Met vragen mag je altijd bij ons terecht.
Casper, Cas & Jack XXX



Hey Tipatjes

Het is zover.. onze laatste stencil voor jullie ween ween. Maar wel de leukste
want het is eindelijk tijd voor de leukste 15 dagen van het jaar hihi. Voor we
naar het kamp overgaan nog een zeer kleine terugblik naar juni want jullie
leiding was er maar 1 zondag bij oeps. Over de picknick en het zwemmen
weten wij niet veel maar de daguitstap was een succes: voor ieder lid een
leiding, veel te koud water, geen mooie jongens, twee rode krabben op het
einde en op dat spikeballen moeten we ook nog wat oefenen..

Let nu goed op want hier komt alle belangrijke en toffe info voor kamp:

Wat er in de valies moet weten jullie normaal gezien wel al maar er is een lijst
in den algemene zodat je zeker niets vergeet! Voor jullie extra:

Kampeerstoeltje
Trekrugzak met eventueel matje
Verkleedkleren:

● Western
● Mijnwerker
● Outfit die binnenkort nog in Privé zal doorgestuurd worden.

Jullie valies moet al klaar zijn tegen 31 juli, want deze zal met de camion
meegaan die jullie hopelijk mee komen helpen inladen om 14u :))

Zoals jullie al weten vertrekken wij 1 augustus met de fiets richting kamp, het
uur laten we jullie zo snel mogelijk weten! Wat mag je op de fietstocht zeker
niet vergeten:

Uniform
ID
Helm
Fluovestje
Een fiets die in orde is

Dikke kusjes en tot binnenkort!
Ps: Wij zijn er al klaar voor!



Beste Aspiranten
Laten we beginnen met even te vertellen dat dit de laatste stencil is dat voor
jullie zal geschreven worden want binnen een paar maand zullen sommige
onder jullie het zelf mogen doen. dus geniet nog maar goe op kamp nu dat
gelle nog op ulle lui gat moogt zitten. en dan nog even een dankwoord aan
alle proffen die ervoor hebben gezorgt dat welle met bekan de helft van onze
groep op kamp vertrekken maar we gaan er zeker en vast het beste van
maken dus we zullen nog is even overlopen wat je allemaal mee moet nemen
voor moest je het ondertussen nog niet weten

basics
- slaapzak
- kampstoeltje
- zaklamp / petzl
- volledig uniform!!!!!
- trekrugzak
- matje
- ID
- zwemkledij
- al u kleren natuurlijk
- veldbed
- ewa centen kan altijd van pas komen
- gsm en boxen op eigen risico
- stapschoenen

fietstocht uren zullen nog worden doorgestuurd maar maak u klaar voor een
vroege ochtend

- extra binnenband
- fluo vestje
- helm!!
- water
- lunchbox

kamp thema
- cowboy outfit
- leger outfit maar vooral goeie schoenen

ale dit was het dan voorgoed hopelijk tot snel ps altijd welkom om al op
kampvoorbereding te komen helpen

groetjes zwits tibo en jojo




